
12 februari 1825 

Het verhaal over een bijzondere geboorte 
 

Hieronder ziet u de geboorteakte van Derk van der Vegte. Bijzonder, want het had maar 

weinig gescheeld of het jongetje was een week voor de geboorte omgekomen tijdens de 

watersnoodramp. Dan was het familiedrama nog groter geworden. 

Op de Hasseltersdijk op een boerderij, net tegenover de Veerpoort, woonde Elisabeth 

Vribbelts met haar schoondochter. Elisabeth was al twee keer weduwe. Ze was in 1790 

getrouwd met Derk Gerrits van der Vegte die na zeven jaar huwelijk overlijdt. Rond 1815 

trouwde ze met Steven Jacobs van der Horst die ook na zeven jaar huwelijk overlijdt.(1822) 

Elisabeth zoon, Derk Derk van der Vegte, trouwt op 6 mei 1824 met Hilligje Brands. Derk 

overlijdt een half jaar later op 6 sept 1824. Hilligje is ondertussen in verwachting van hun 

eerste kind. 

Dan komt de Watersnoodramp. Op de boerderij wonen twee weduwen: moeder (65 jaar)en 

schoondochter (38j) en nog een dochter. Hilligje is hoogzwanger. Wanneer het water de 

boerderij verwoest, vluchten ze naar zolder. Daar blijven ze de hele nacht terwijl de storm 

over hen heen raast en alles om hen heen aardedonker is. De volgende dag komt de dappere 

Harm van Doorn met zijn zomp en haalt hen onder zware omstandigheden met nog veel 

andere drenkelingen uit de half-ingestorte boerderijen. “Zelfs enige vrouwen die op geene 

andere wijze te redden waren, droeg hij over de dijk door het water op zijne schouders, 

waaronder zich eene vrouw bevond die haar bevalling elk ogenblik tegemoet zag”. Zo 

ontsnapte Hilligje aan de dood. Harm stak met zijn zomp het Zwartewater over. De 

drenkelingen werden eerst opgevangen in de pastorie van de Hervormde Kerk. Hilligje 

verhuist daarna naar het Armenhuis waar 7 dagen later Derk wordt geboren. Een hoopvolle 

gebeurtenis. 

 

 


